
Gij allen mijn goede Broeders, 

Vanuit een zonnige, maar stille en desolate kust gaan mijn gedachten vaak naar 

jullie uit. Ongetwijfeld bevinden jullie zich dezer dagen niet te land, ter zee of in 

de lucht. Maar zitten jullie een soort ballingschap uit in eigen woonst. Het is 

van moeten. En bijzonder onaangenaam, maar…in deze barre tijden 

onvermijdelijk. Iedereen mist fel het directe Broederlijk contact, ongeacht de 

prima initiatieven ter zake die, dank zij de inzet van o.a. onze Achtbare 

Meester, in leven werden geroepen. Wat dat betreft moet ik om praktische 

redenen (ik ben niet in het bezit van ’n i- of andere phone; en eerlijk gezegd 

ook allesbehalve een computer- bolleboos;) afhaken. Vandaar deze 

elektronische boodschap. 

De voor Vrijmetselaars zo kenmerkende spirit van samenhorigheid vindt 

immers altijd een, in dit geval meer prozaïsche, uitweg. Driewerf dank 

trouwens aan de vele Broeders die mij de jongste tijd verblijdden door een 

bezorgde e-mail te sturen of een hartverwarmend telefoontje te plegen. 

Voor de sacrale Tempelbeleving wordt het ongetwijfeld nog een poos 

afwachten. De tijd voor een welgemeende Broederkus, een hartelijk 

tafelgebeuren of een gezellig praatje in de vochtige kamer is helaas nog niet 

gekomen.  

Maar de spirituele band, welke ons bindt, is – hoe zacht en subtiel ook 

tegenwoordig – onverbrekelijk. En werkt in stilte voort; tot in lengte van dagen. 

Daar kan zelfs covid-19 niet tegen op. Eenheid is levende Schoonheid. Tussen 

ons allen wortelt een Kracht, uit hogere kracht gesproten. En de Wijsheid 

verleent de Broederliefde sterkte; de Broederliefde verleent de Wijsheid glans. 

Mijn goede Broeders, draag goed zorg voor jullie zelf en voor al diegenen die 

jullie lief hebben. Blijf gezond en safe ! Dra zien we elkander weer, in het volle 

Licht… 

Met de meest amicale Broederlijke groeten, 

Johan. 

 


